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‘Dankend doorgaan’

God de Heere is de Schepper
“en Hij zorgt voor al wat leeft.
Loof de Heere, dank de Schepper,
Die ons zoveel zegen geeft!

Zie de planten zie de bloemen,
~_zie de sterren, zon en maan.

- 't Is teveel om op te noemen.
_.Dat heeft God voor ons gedaan!

Dank U Heere voor de regen,
voor het graan en voor het gras.
Dank U voor uw rijke zegen,
dat U altijd bij ons was.

Welkom

We mogen weer aantal kinderen van harte welkom heten bij ons op school! In groep 1/2a kwam Thijn van
Zoest en in groep 1/2b kwamen Julia Boom, Boaz van Erkel en Vanessa Broere. Fijn dat jullie er zijn en een
heel fijne schooltijd toegewenst!

Geboorte
Op maandag 18 oktober werd de familie Huisman verblijdt met de geboorte van een dochter en zusje:
Eliana! Eliana is het zusje van Luvina uit groep 1/2b. Van harte gefeliciteerd!

Afwezigheid juf Karin

Juf Karin is in verband met privéomstandigheden voor onbepaalde tijd afwezig. De omstandigheden vragen
op dit moment al haar tijd, energie en aandacht. Zodra zij weer op school is, zal zij de zorg zo goed als
mogelijk weer oppakken. Tot die tijd zullen de zorgvragen zoveel mogelijk door de leerkrachten worden
opgepakt met ondersteuning vanuit de directie. Op de woensdag zal juf Nanda voor groep 8 staan. Fijn, dat
zij dit wil doen en dat het lesgeven op deze manier goed kan doorgaan! We wensen juf Karin alle goeds toe!

Oproep ouders voor het klusteam
De laatste jaren is de bezetting van het klusteam steeds kleiner geworden. Nu zijn

dit enkel nog vader (Peter) Boere en vader (Asmari) van Vliet. Omdat de kinderen
van beide vaders aan het einde van dit schooljaar van school gaan, zullen zij
stoppen als klusouders. Daarom gaan we nu al opzoek naar ouders die mee willen
helpen in het klusteam. Het klusteam pakt kleine en grotere klussen op, zoals
lampen vervangen, iets repareren of ophangen. Op school is er gereedschap
aanwezig, maar soms is er iets van thuis nodig. Kosten die gemaakt worden, omdat
er iets moet worden gekocht, zijn voor school.

Bent u een handige vader of moeder en wilt u op deze manier een bijdrage leveren
aan de school? Dan horen we dit graag van u! Wilt u graag eerst nog iets meer
informatie, dan kunt u contact opnemen met meneer Boere (06-17400726).



https://www.cbsebenhaezer.nl/home

Vanuit de Schooladviesraad

Maandag 25 oktober heeft de SAR vergaderd. Het eerste deel van de vergadering was een school- en
kerkoverleg. Van beide plaatselijke kerken waren zowel de predikant als de jeugdouderling aanwezig. We
hebben met elkaar de dankdag voorbereid en gesproken over de wens van ons allen dat alle kerkelijk
meelevende gezinnen hun kinderen ook naar de Eben-Haézerschool laten gaan. We hebben met elkaar
besproken hoe we ook als christelijke school naar buiten kunnen treden, zodat we ook zichtbaar zijn in ons
dorp door bepaalde activiteiten.

Tijdens de volgende SAR vergadering hopen we een deel van de ID nota te bespreken. Bij deze vergadering
zullen ook een aantal teamleden aanschuiven, zodat de inhoud breed gedragen en actueel blijft.

We hebben afscheid genomen van Annemarie Nobel. Ruim 9 jaar heeft zij een waardevolle bijdrage
geleverd. Nogmaals hartelijk bedankt daarvoor. Lizette de Leede hoopt haar plaats in te nemen. Vanaf
januari zal Liesbeth Broere de Sar komen versterken.

De School Advies Raad denkt samen met school en kerk na over de identiteit van de school. Loopt u tegen
dingen aan op het gebied van de identiteit, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw reactie mailen naar:
sar@cbsebenhaezer.nl. Ook kunt u ons altijd persoonlijk aanspreken.

Marlies de Haaij, Brenda Kok, Lizette de Leede, Hanneke Slingerland.

Afscheid Annemarie Nobel

Good bye

Na 9 jaar is voor mij het moment gekomen om afscheid te nemen als voorzitter van de Schooladviesraad. Ik
ben in de SAR gekomen toen onze oudste net op school zat en verlaat de SAR nu ons jongste Eben-
Haézerkind in groep 8 zit. Ik vond het heel fijn en waardevol om als ouder mee te mogen denken over het
belangrijkste stukje opvoeding van ons dierbaarste 'bezit’.

Het mooiste lied dat ik ken om afscheid te nemen, is 'Ga met God en Hij zal met je zijn’. Als wegen
scheiden, is het altijd mooi om elkaar dat toe te wensen: Gods nabijheid. Ik ben blij en dankbaar dat ik de
afgelopen jaren betrokken mocht zijn bij een school die dat in de eerste plaats ook aan onze kinderen wil
leren: ‘Ga met God, en Hij zal met je zijn.”

Het lied 'Ga met God’ is geschreven als een Christengroet, gebaseerd op de oorspronkelijke betekenis van
het woord 'Goodbye’. Wat 'good morning’ of ‘good night’ betekent, is duidelijk, maar wat is een 'bye’? Dat
blijkt de afkorting te zijn van de oude christelijke groet 'God be with you’. Dat werd afgekort tot Godb.w.ye
en daaruit ontstond '‘goodbye’.

Bij de Nederlandse vertaling voel ik altijd een klein beetje aarzeling, omdat het klinkt als een voorwaarde:
als jij met God gaat, dan zal God met jou zijn. De oorspronkelijke Engelse tekst spreekt me daarom meer
aan: 'God be with you till we meet again!’ Dat is wat ik de school, het team, de leerkrachten, de kinderen en
de ouders toewens: dat God jullie nabij is en zegent. Het is geen makkelijke tijd om kinderen op te voeden,
om christen te zijn, en het christelijk onderwijs wordt het vuur aan de schenen gelegd. Daarom hebben we
Gods zegen, wijsheid en leiding allemaal meer nodig dan ooit.

Ik wil de ouders oproepen om zuinig te zijn op onze christelijke basisschool. Denk mee, wees opbouwend
kritisch waar nodig en mild waar mogelijk, neem de school mee in je gebed, wees een positieve
ambassadeur, zet je in voor het behoud van goed, christelijk onderwijs in ons dorp!

God be with you till we meet again! Ga met God en Hij zal met je zijn
By His counsels guide, uphold you, Jjou nabij op al je wegen

With His sheep securely fold you; met Zijn raad en troost en zegen.
God be with you till we meet again! Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartelijke groet,
Annemarie Nobel

Even voorstellen...
Beste allemaal,

Hierbij wil ik mij even voorstellen als een nieuw lid bij de SAR. De meesten
van jullie zullen mij wel kennen. Ik ben Lizette de Leede-Trouwborst,
getrouwd met André en samen hebben wij vier kinderen. Joél in de leeftijd
van 9 jaar, Mike 7, Noa 3 en Féline 1 jaar. Sinds vorig jaar wonen we aan de
Opperduit. Onze jongens gaan alweer een aantal jaren met plezier naar
school en daarom vind ik het fijn om op deze manier meer bij school
betrokken te zijn. En vooral om een gezamenlijke verantwoording te dragen
voor de identiteit van de school. Het is van groot belang om onze kinderen
aan de hand van de bijbel goed onderwijs te kunnen geven. Zo hoop ik op
een aantal mooie jaren om iets te kunnen betekenen voor school.
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Belangrijke data hovember en december

donderdag 18 | Medezeggenschapsraadvergadering

woensdag 24 | Lesluwe dag (kinderen zijn deze dag vrij)
December |

Vrijdag 03 | Pietenfeest (o.l.v. activiteitencommissie)
Woensdag 15 | Kerststukjes maken (o.l.v. activiteitencommissie)
Dinsdag 21 | Zingen op het plein v.a. 17.00 uur (onder voorbehoud)
Woensdag 22 | Kerstfeestvieringen

Donderdag 23 | 14.00 uur begin Kerstvakantie

Vrijdag 24 | Kerstvakantie (tot en met 9 januari 2022)
Zaterdag 25 | Eerste Kerstdag

Zondag 26 | Tweede Kerstdag

Vrijdag 31 | Oudejaarsdag

Zaterdag 01 | Nieuwjaarsdag




